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Beste leden van de Pilotclub, 

Ik neem aan, dat het bij jullie ook al begint te kriebelen nadat we een nogal nat begin van het 
nieuwe jaar hadden. Binnen, met de kachel aan, kun je nog best wat klussen aan de boot, maar 
buiten valt dat dan toch tegen. Maar nu het zonnetje wat meer kracht heeft kan de boot van  
buiten ook een wasbeurt krijgen en misschien hier en daar wat roestplekjes bijwerken of de 
onderkant met een nieuwe laag antifouling voorzien. 

We hebben vanuit het bestuur ook niet stil gezeten en natuurlijk alles netjes bijgehouden om 
straks met z’n allen weer een mooi weekend in Haarlem te beleven. 

Voorjaarsbijeenkomst op 19-20 en 21 april 2024: 

Jullie hebben intussen de gedetailleerde uitnodiging van ons secretariaat toegestuurd gekregen 
en daaruit kunnen zien, dat onze leden Truus en Wim de Jong ondersteund door Mieke en Cees 
Preijde een fantastisch programma samengesteld hebben. Haarlem biedt zoveel, dat je er gerust 
nog een paar dagen aan vast kan knopen.  

Van hieruit dus nogmaals de oproep om hieraan mee te doen en je op te geven door het 
vragenlijstje te beantwoorden.  

Voor de tocht naar het Binnen Spaarne in Haarlem is het raadzaam om de vaarweginformatie 
van RWS te raadplegen, ga naar berichten en dan verschijnt er een kaart met alle stremmingen 
etc., zodat je op tijd de juiste route kunt kiezen. 

Wij hopen jullie gezond en wel, allemaal weer te zien in Haarlem. 

Ledenbestand: 

Er is natuurlijk ook in ons inmiddels best flinke ledenbestand wel wat gebeurd en we moeten 
dan ook helaas afscheid nemen van de volgende leden: 

Fam. Meijerink-Schoolderman van de Pilot 44 Beau( voorheen Mistral ) 

Fam. Klaassen uit Daersum 

Verder hebben we ook van enkele oud-leden afscheid moeten nemen, die kort na elkaar 
overleden zijn, n.l. 

Paul Bontenbal  en Rudi van der Sluys. Ze waren mede oprichters van onze club en hebben veel 
en actief bijgedragen tot het succes ervan. We zullen ze missen. 

Gelukkig hebben we ook nieuwe leden kunnen verwelkomen, namelijk 

Fam. Buijs met de Pilot 44 Salty Dog uit Dodewaard, overgenomen van onze oud leden, de fam. 
Punt uit Enkhuizen. 

Fam. van Walsum met de Pilot 44 Solyd uit Terherne, een schip wat we vaker tegenkwamen in 
Friesland. 



Siep en Yvonne Nijenhuis hebben, nadat ze hun schip, de Ghost,  verkocht hebben, gelukkig 
besloten om bij onze club te blijven als Vrienden van de Pilotclub. Dat waarderen we zeer. 

We hopen ze te mogen verwelkomen op onze bijeenkomst in Haarlem. 

We hebben volgens onze ledenlijst inmiddels 35 schepen, maar er is nog best plaats voor meer, 
dus als jullie onderweg weer eens een Pilot ontmoeten, die nog geen lid is, spreek ze er op aan, 
want hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

 

Tijdschrift Motorboot: 

Zoals in onze vorige nieuwbrief al aangegeven, hebben we een interview met de redactie van het 
tijdschrift Motorboot gehad, wat geresulteerd heeft in een artikel uit de serie “Watermerk”. 
Jammer genoeg is het niet gelukt om de historie van het ontstaan van onze Pilots wat beter uit te 
breiden met de uitvoering van de schepen, zoals ze nu bij onze club gebruikt worden. 

Het artikel is in de eerste uitgave van dit jaar verschenen. Het geeft ons weer eens extra 
bekendheid en ik ben dan ook zeer benieuwd naar jullie reacties. 

 

Boten te koop: 

Ik kreeg vorige week bericht van onze oud leden Fred en Marian Nusman van de Frema, dat ze 
hun schip, een Pilot 44 uit 1996, gaan verkopen. Het ligt te koop bij Sleeuwijk Yachting. 

Omdat we nog steeds kontakten hebben van mensen, die geïnteresseerd zijn, hebben we dit 
meteen aan hen doorgegeven en hopen natuurlijk, dat dit succes heeft en ze uiteindelijk weer in 
de club terechtkomen. 

Dit is ook een oproep aan jullie, mochten jullie ooit beslissen om ermee op te houden, geef het 
tijdig aan ons door, dan kunnen wij misschien bemiddelen. 

 

Najaar bijeenkomst op 14 september in Den Helder: 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven willen John en Asha Verschuijten van de Fortuna de 
bijeenkomst in het najaar in Den Helder organiseren. Dat is natuurlijk ook weer zo’n prachtige 
locatie voor onze Pilots en we hopen dan ook dat dit jullie interesse wekt en jullie er rekening 
mee kunnen houden met de vaarplannen aan het eind van de zomer. Via het Noord-Hollands 
kanaal of via de Wadden, je kunt er op allerlei manieren naar toe. 

Plan het in jullie agenda en we zien elkaar graag weer in Den Helder. 

 

We wensen iedereen een fijn vaarseizoen, blijf gezond en geniet ervan. 

Graag tot ziens in Haarlem! 

Namens het bestuur, 

Niek den Oudsten, voorzitter 


