
 

Verslag Pilot club  najaar meeting 2023 in Sneek, 

Wij kwamen woensdagmiddag aan in de Sneeker Jachthaven, alwaar 

we de najaar meeting voor de Pilot club komend weekend 16/17 

september zouden gaan organiseren. 

De Sleipnir werd uit zijn boothuis gelepeld en aan de kade gelegd, 

met ons zouden er 13 Pilots afmeren, dus volle bak aan de Oudvaart 

in Sneek. Weersvoorspelling was perfect ,de Crooner (Nieken de 

Josephine met Maarten & Karin lagen al afgemeerd. De rest zou 

donderdag en vrijdag binnenlopen. 

Donderdag en vrijdag mooi de tijd gehad om alles voor te bereiden, 

samen met John en Janet, liep dit op rolletjes : de Zeilsoos, waar we 

met zijn allen de lunch en ontbijt zouden gebruiken, in gereedheid 

brengen en nog een riedel boodschappen doen. 

Vrijdag middag tegen vijf uur even gezellig elkaar onder het genot van 

een hapje en een drankje kennisgemaakt, alhoewel, de sfeer en de 

gezelligheid zat er al direct bij aankomst in want iedereen zat bij 

iedereen even in de kuip voor een slok en een babbel. 

Zaterdag  op tijd ontbijt , waarna we een rondleiding door de oudstad 

van Sneek kregen, vanuit het scheepvaartmuseum. Liep wat uit , 

maar nog genoeg tijd voor de lunch nu buiten zittend bij de Zeilsoos 

op de Jachthaven. S’ middags, een zeer geslaagde rondleiding en 

proeverij, bij de “Weduwe Joustra”,  de Sneeker Beerenburg , we 

lieten het ons goed smaken. Na terugkomst zijn we begin van de 

avond naar de “Kajuit”, het havenrestaurant van bij jachthaven “De 

Domp” gestapt voor een smakelijk diner. Het duurde even…. 

afgeladen druk.. maar het was het wachten waard. Zondagmorgen 

was er nog een laatste ontbijtje gepland, waar iedereen nog van 

genoot, waarna in de loop van de ochtend de eersten afscheid namen 

en met Schip vertrokken. Een aantal bleef nog 1 of enkele dagen. 



Wij , Tonny en Willem, (Sleipnir) hebben erg van deze voor ons, eerste 

bijeenkomst genoten met jullie Pilotclubleden. Dank voor jullie 

enthousiasme spontaniteit en we vonden het “bere”- gezellig. Voor 

volgend jaar hebben we het alweer wat in de agenda gezet. Veel dank 

voor John en Janet, we hebben plezierig en naar ons gevoel soepel 

alles  kunnen regelen samen met hun. 

Lieve groet, Tonny en Willem Hartsuijker 

 

Pilot Sleipnir 


